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Vormingsonderwijs op de Markesteen 

De Markesteen is een openbare school. 
Dit betekent dat de school openstaat voor alle kinderen ongeacht afkomst, geloof etc. 
We vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met verschillende godsdiensten en culturen, 
hierdoor vergroot het begrip en respect voor elkaar. 
De afgelopen jaren konden ouders kiezen voor extra lessen godsdienstonderwijs (protestants 
christelijk) of extra lessen humanistisch vormingsonderwijs voor hun kind in de bovenbouw. 
Samen met de coördinatoren van deze instanties hebben we gezocht naar een breder aanbod op dit 
gebied. 
Vanaf dit schooljaar draaien we een pilot met lessen vormingsonderwijs waarbij diverse docenten 
komen vertellen over de diverse levensbeschouwelijke stromingen. 
De kinderen uit groep 5 t/m 8 krijgen Godsdienstlessen (met name vanuit de Christelijke 
achtergrond), humanistisch vormingsonderwijs en lessen over het Boeddhisme en de Islam. 
Wat we hierbij belangrijk vinden is dat het gaat om het informeren van de kinderen en dat het niet 
gaat om waarden overdracht, maar over kennisoverdracht. Hoe is een godsdienst ontstaan? Waarin 
wordt geloofd? De kinderen leren we om hier ook zelf over na te denken. Het respect voor 
verschillen staat voorop. 
De betrokken docenten stemmen de lessen met elkaar af en werken waar mogelijk binnen hetzelfde 
thema. 
Naast deze lessen organiseren we iedere 3 jaar een groot project waarbij de Wereldgodsdiensten 
centraal staan. Ook in de lessen geschiedenis en lessen sociaal emotioneel leren is er aandacht voor 
cultuurverschillen en verschillen in geloof. 
Op de Markesteen is ruimte voor verschillen en respecteren we elkaar! 
We laten u graag kennismaken met de Markesteen! Meer informatie? www.markesteen@ooz.nl 

 

 

 

 

http://www.markesteen@ooz.nl

